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2013	  loopt	  ten	  einde.	  Tijd	  om	  weer	  
even	  om	  te	  kijken	  naar	  wat	  er	  is	  
gebeurd.

Hoewel	  er	  helaas	  minder	  posi=efs	  te	  
melden	  is	  dan	  voorgaande	  jaren,	  zijn	  
er	  toch	  weer	  14	  honden	  geplaatst.	  
Er	  zijn	  adop=ebaasjes	  gevonden	  in	  
Nederland,	  Duitsland	  en	  Spanje.	  
Geen	  grote	  aantallen,	  maar	  elke	  
hond	  is	  er	  één!

Vaak	  wordt	  de	  crisis	  genoemd	  als	  
oorzaak	  voor	  het	  lage	  aantal	  
adop=es.	  Maar	  dat	  vind	  ik	  te	  
makkelijk.	  Door	  verschillende	  
omstandigheden	  zijn	  we	  veel	  
vrijwilligers	  kwijtgeraakt.	  Daardoor	  
was	  er	  het	  afgelopen	  jaar	  niemand	  
die	  op	  internet	  adverten=es	  plaatste	  
van	  onze	  honden.	  Dat	  heeL	  ons	  
parten	  gespeeld.	  Ook	  misten	  we	  
iemand	  die	  de	  nazorg	  doet:	  een	  
vrijwilliger	  die	  contact	  onderhoudt	  
met	  de	  adop=ebaasjes	  om	  hen	  te	  
begeleiden	  en	  te	  helpen	  als	  er	  
problemen	  zijn.	  

Gelukkig	  zijn	  er	  zojuist	  2	  nieuwe,	  
enthousiaste	  vrijwilligers	  gevonden.	  

In	  2014	  zullen	  er	  dus	  weer	  
adverten=es	  van	  SOZA	  op	  internet	  
verschijnen.	  Dat	  leidt	  zéker	  tot	  meer	  
adop=es!

Op	  de	  Kwispelparade	  van	  dit	  jaar	  in	  
Noordwijk,	  merkte	  ik	  weer	  hoe	  mooi	  
succesvolle	  adop=es	  zijn.	  We	  waren	  
met	  een	  kleine	  groep,	  maar	  het	  
posi=eve	  gevoel	  was	  er	  niet	  minder	  
om:	  elke	  keer	  ben	  ik	  weer	  zó	  blij	  om	  
de	  honden	  terug	  te	  zien	  met	  hun	  
trotse	  baasjes.	  Daar	  kan	  ik	  lang	  op	  
teren	  als	  ik	  weer	  terugga	  naar	  
Spanje.

Hier	  in	  Spanje	  is	  het	  business	  as	  
usual.	  Nog	  steeds	  worden	  er	  
regelma=g	  hondjes	  over	  de	  muur	  
gegooid.	  Laatst	  nog:	  een	  hondje	  zó	  
mager,	  zó	  bang,	  zó	  verwaarloosd.	  Ze	  
zat	  vol	  teken	  en	  vlooien.	  Niemand	  
mocht	  haar	  aanraken,	  zo	  veel	  angst	  
zat	  er	  in	  haar	  lijf.	  Gelukkig	  liet	  ze	  mij	  
wel	  toe.	  Inmiddels	  is	  ze	  niet	  alleen	  
opgeknapt,	  maar	  ook	  geadopteerd	  
door	  een	  geweldig	  gezin	  in	  
Nederland,	  dat	  al	  een	  SOZA-‐hond	  in	  
huis	  had.

Het	  werk	  valt	  me	  op	  dit	  moment	  wel	  
zwaar:	  enkele	  maanden	  geleden	  
werd	  ik	  geopereerd	  aan	  een	  
liesbreuk.	  De	  revalida=e	  duurt	  lang:	  
ik	  kan	  en	  mag	  op	  dit	  moment	  nog	  
niets	  =llen.	  Daarom	  moet	  ik	  mensen	  
inhuren	  om	  het	  zware	  werk	  te	  
verzeWen.	  Langzaam	  maar	  zeker	  
sterk	  ik	  aan.

2013	  is	  voorbij…=jd	  voor	  een	  nieuw,	  
posi=ef	  jaar	  met	  veel	  adop=es,	  
nieuwe	  vrijwilligers	  en	  hopelijk	  veel	  
nieuwe	  donateurs!	  Helpen	  jullie	  
weer	  mee?

Bedankt,	  namens	  mij	  en	  alle	  
honden.	  Tot	  ziens	  op	  de	  
Kwispelparade	  2014!

Gino	  Felleman

Stichting Opvang van 
Zwerfdieren in Andalusië

De Hout 94
1607 HD Hem

06-18468967
st.soza@gmail.com
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Lieve	  dierenvrienden!
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Lieve	  dierenvrienden,

Alweer	  een	  jaar	  voorbij	  met	  een	  hoop	  leuke	  momenten.	  
Maar	  ook	  verdriet.	  

Om	  met	  de	  verdrie=ge	  dingen	  te	  beginnen:	  dit	  jaar	  zijn	  
Snowy	  en	  Lucky	  overleden,	  hondjes	  van	  het	  eerste	  ‘Soza-‐
uur’,	  die	  gered	  zijn	  uit	  een	  dodingssta=on	  en	  nog	  een	  
paar	  prach=ge	  jaren	  met	  liefdevolle	  baasjes	  hebben	  
gekend	  in	  Nederland.	  	  Beiden	  hebben	  een	  mooie	  leeLijd	  
bereikt	  en	  ondanks	  het	  gemis,	  zijn	  de	  baasjes	  dankbaar	  
dat	  ze	  nog	  een	  behoorlijk	  aantal	  jaren	  plezier	  en	  liefde	  
hebben	  gekend	  en	  op	  een	  hondwaardige	  manier	  zijn	  
ingeslapen.	  Hans	  &	  Ria	  en	  Gerda	  &	  Wim,	  bedankt	  voor	  
alle	  goede	  zorgen!

Ondanks	  de	  crisis	  en	  het	  vertrek	  van	  een	  aantal	  
gewaardeerde	  vrijwilligers,	  hebben	  we	  dit	  jaar	  toch	  nog	  
13	  honden	  en	  een	  kat	  kunnen	  plaatsen.	  Met	  Milo	  
meegerekend	  (nog	  maar	  nét	  geadopteerd)	  zelfs	  14	  
honden!	  Voor	  de	  komst	  van	  Milo	  naar	  Nederland	  zoeken	  
we	  overigens	  nog	  dringend	  een	  vluchtbegeleider.	  Gaat	  er	  
nog	  iemand	  naar	  Spanje	  binnenkort…?

In	  2014	  gaan	  we	  gelukkig	  weer	  op	  volle	  sterkte	  aan	  de	  
slag,	  dankzij	  de	  aanmelding	  van	  nieuwe	  vrijwilligers!	  

Joyce,	  Mirjam	  en	  Ellen:	  welkom	  en	  fijn	  dat	  jullie	  ons	  gaan	  
helpen.	  

Het	  meest	  gedenkwaardige	  moment	  voor	  mij,	  was	  de	  
inzet	  van	  Maudi	  (8	  jaar!).	  Zij	  zamelde	  geld	  in	  voor	  SOZA,	  
samen	  met	  haar	  klasgenootjes.	  Dat	  leverde	  een	  enorm	  
bedrag	  op:	  463	  euro!!!	  Maudi	  en	  familie:	  heel	  erg	  
bedankt	  voor	  jullie	  steun	  aan	  de	  hondjes	  van	  Soza.	  

Tot	  slot	  nog	  een	  oproep	  aan	  iedereen,	  een	  makkelijke	  
manier	  om	  het	  aantal	  adop=es	  te	  s=muleren:	  kijk	  op	  
onze	  Facebook-‐pagina	  (hWps://www.facebook.com/
S=ch=ngSoza)	  én	  op	  de	  Facebook-‐pagina	  van	  
Hondenwens	  (hWps://www.facebook.com/honden.wens.
37)	  en	  ‘like’	  of	  deel	  de	  oproepen.	  Op	  die	  manier	  krijgen	  
de	  hondjes	  extra	  aandacht	  en	  dus	  meer	  kansen	  op	  een	  
nieuwe	  baas!	  

Alvast	  veel	  dank,	  en	  op	  naar	  een	  mooi	  nieuw	  Soza-‐jaar!

Jessica	  Griekspoor
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https://www.facebook.com/StichtingSoza
https://www.facebook.com/StichtingSoza
https://www.facebook.com/StichtingSoza
https://www.facebook.com/honden.wens.37
https://www.facebook.com/honden.wens.37
https://www.facebook.com/honden.wens.37
https://www.facebook.com/honden.wens.37


3

“In	  Spanje	  is	  ze	  mishandeld.	  
Daardoor	  is	  ze	  nog	  steeds	  weleens	  
bang,	  vooral	  voor	  vreemde	  
mannen.	  Waarschijnlijk	  is	  ze	  
aangereden,	  want	  beide	  
achterpootjes	  waren	  gebroken.	  Ze	  
was	  kaal	  en	  zielig;	  één	  hoopje	  
ellende.	  Toen	  ik	  haar	  zag,	  was	  ik	  op	  
slag	  verliefd.”

Aan	  het	  woord	  is	  Carolien	  Verburg.	  
Eind	  januari	  adopteerden	  zij	  en	  haar	  
man	  Pien,	  die	  door	  Gino	  in	  Spanje	  
werd	  gered	  en	  onder	  zijn	  hoede	  
weer	  helemaal	  is	  opgeknapt.

“Mijn	  ouders	  wonen	  in	  Spanje.	  Dus	  
ik	  wist	  al	  vóórdat	  ik	  SOZA	  kende,	  
hoe	  slecht	  de	  situa=e	  is	  voor	  veel	  
honden	  daar.	  We	  hebben	  al	  eerder	  
een	  hond	  uit	  Spanje	  in	  huis	  gehaald.	  
Dat	  beviel	  zo	  goed,	  dat	  we	  er	  graag	  
eentje	  bij	  wilden.	  Dat	  werd	  dus	  
Pien:	  toen	  ik	  haar	  op	  de	  website	  van	  
SOZA	  zag,	  was	  ik	  direct	  verkocht.	  
Mijn	  man	  was	  ook	  snel	  overtuigd.”

Het	  was	  Carolien	  al	  snel	  duidelijk	  
wat	  een	  fantas=sch	  karakter	  Pien	  
heeL,	  ondanks	  alle	  ellende	  die	  het	  
hondje	  heeL	  meegemaakt:

“In	  het	  begin	  kon	  ze	  wel	  2	  uur	  
blijven	  blaffen	  als	  er	  een	  vreemde	  
binnenkwam.	  Hoewel	  ze	  nog	  steeds	  

in	  paniek	  raakt,	  stopt	  ze	  nu	  al	  na	  10	  
minuten.	  Ze	  is	  nog	  wel	  erg	  bang	  
voor	  voeten:	  als	  iemand	  zijn	  benen	  
over	  elkaar	  slaat,	  schrikt	  ze	  zich	  
wezenloos.	  Bij	  ons	  heeL	  ze	  het	  
helemaal	  gevonden.	  Het	  liefste	  wil	  
ze	  de	  hele	  dag	  bij	  ons	  zijn	  en	  
knuffelen.	  Onze	  dochters,	  Maudi	  en	  
Bindi,	  vindt	  ze	  ook	  fantas=sch.”

De	  bijzondere	  band	  tussen	  Pien	  en	  
het	  gezin	  ontstond	  al	  op	  de	  
allereerste	  dag:

“De	  ontmoe=ng	  met	  Pien	  was	  
ontzeWend	  bijzonder.	  We	  haalden	  
haar	  op	  in	  Breda.	  Degene	  bij	  wie	  we	  
haar	  ophaalden,	  zei	  dat	  er	  een	  grote	  
kans	  was	  dat	  ze	  onder	  de	  bank	  zou	  
wegkruipen.	  Ze	  kwam	  ook	  bozig	  op	  
ons	  af	  toen	  we	  haar	  voor	  het	  eerst	  
zagen.	  Maar	  mijn	  man	  pakte	  haar	  
op,	  drukte	  haar	  tegen	  zich	  aan…en	  
het	  was	  direct	  goed.	  Terwijl	  ze	  juist	  
ontzeWend	  bang	  was	  van	  vreemde	  
mannen!	  Sindsdien	  heeL	  ze	  dat	  ook	  
bij	  niemand	  anders	  gedaan.	  Heel	  
bijzonder,	  dus.	  Ook	  thuis	  was	  het	  
alsof	  ze	  niet	  anders	  gewend	  was.	  Ze	  
hoorde	  gewoon	  direct	  bij	  ons.	  Alsof	  
ze	  het	  ‘wist’.”

De	  andere	  hond	  van	  Carolien,	  Lulu,	  
reageerde	  ook	  goed	  op	  Pien:

“Pien	  doet	  weleens	  lelijk	  tegen	  haar,	  
maar	  Lulu	  gaat	  daar	  goed	  mee	  om.	  
Soms	  liggen	  ze	  samen	  op	  de	  bank.”

Maudi,	  8	  jaar	  jong,	  kwam	  dit	  jaar	  
ook	  nog	  in	  ac=e	  voor	  SOZA:

“Ze	  heeL	  onder	  andere	  koekjes	  
verkocht	  en	  flessen	  opgehaald.	  Al	  
haar	  klasgenootjes	  mobiliseerde	  ze	  
om	  zo	  veel	  mogelijk	  sta=egeld	  te	  
verdienen.	  De	  ac=e	  leverde	  463	  
euro	  op!	  Ze	  was	  ontzeWend	  trots.	  
En	  wij	  ook.”

De	  betrokkenheid	  van	  Carolien	  en	  
haar	  familie	  bij	  SOZA	  gaat	  nog	  
verder:	  soms	  nemen	  ze	  SOZA-‐
honden	  mee	  uit	  Spanje,	  die	  door	  
Nederlanders	  zijn	  geadopteerd.	  Ook	  
Caroliens	  zusje	  heeL	  een	  hond	  
geadopteerd:	  Frits.	  En	  Caroliens	  
ouders	  in	  Spanje	  hebben	  óók	  2	  
zwerponden	  in	  huis	  gehaald.

“Ik	  kan	  iedereen	  aanraden	  hetzelfde	  
te	  doen.	  Als	  je	  van	  honden	  houdt,	  
en	  je	  kunt	  de	  extra	  commitment	  
opbrengen	  die	  bij	  zwerponden	  
noodzakelijk	  is,	  dan	  doe	  je	  jezelf	  –	  
maar	  vooral	  de	  honden	  –	  er	  een	  
groot	  plezier	  mee.”

Carolien Verburg en 
haar man 
adopteerden Pien
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“Ze	  wisten	  niet	  of	  ze	  het	  zou	  halen.	  Ze	  was	  bij	  Gino	  
over	  het	  hek	  gegooid.	  Uitgemergeld	  was	  ze.	  Maar	  
gelukkig:	  door	  de	  goede	  zorgen	  van	  Gino	  begon	  ze	  
goed	  te	  eten,	  en	  knapte	  ze	  op.	  Wij	  waren	  juist	  op	  
zoek	  naar	  een	  tweede	  Podenco.	  We	  gingen	  voor	  
haar.	  En	  nu	  hoort	  ze	  hier.”

Joyce	  van	  Hoorn-‐Wijman	  en	  haar	  man	  adopteerden	  2	  
jaar	  geleden	  Kiko,	  ook	  een	  Podenco.	  Met	  Dama	  is	  hun	  
gezin	  nu	  compleet.

“Podenco’s	  zijn	  fantas=sche	  honden.	  Voordat	  we	  Kiko	  
adopteerden,	  hadden	  we	  ons	  verdiept	  in	  dat	  ras.	  
Podenco’s	  zijn	  grappig,	  ondeugend,	  makkelijk	  en	  
prak=sch.	  En	  flexibel!	  Dat	  bleek	  al	  toen	  Dama	  voor	  het	  
eerst	  bij	  ons	  was.”

Kiko	  onrermde	  zich	  direct	  over	  de	  nog	  wat	  angs=ge	  
Dama.	  Dat	  hielp	  ontzeWend	  bij	  het	  wennen	  aan	  haar	  
nieuwe	  woonomgeving.

“Kiko’s	  gedrag	  heeL	  zo’n	  posi=eve	  uitwerking	  op	  
Dama!	  Dama	  trekt	  zich	  echt	  aan	  haar	  op.	  En	  ze	  doen	  
álles	  samen:	  lopen,	  spelen,	  stoeien,	  etc.	  Omdat	  het	  zo	  
goed	  gaat,	  wordt	  het	  karakter	  van	  Dama	  steeds	  
zichtbaarder.	  Ze	  komt	  nu	  al	  regelma=g	  knuffels	  bij	  ons	  
halen,	  vooral	  bij	  onze	  zoon.	  Ze	  is	  gek	  op	  kinderen!”

Dama	  kwam	  op	  8	  augustus	  in	  Nederland	  aan.	  Michiel,	  
de	  man	  van	  Joyce,	  ging	  haar	  op	  Schiphol	  ophalen.	  
Joyce	  wachWe	  thuis	  af,	  samen	  met	  haar	  zoon.	  
Zenuwach=g.	  Maar	  dat	  bleek	  nergens	  voor	  nodig.

“Ze	  was	  natuurlijk	  nog	  versuL	  van	  de	  reis.	  En	  de	  rit	  
naar	  Limburg,	  waar	  wij	  wonen,	  duurde	  ook	  lang.	  Op	  
advies	  was	  de	  eerste	  kennismaking	  op	  neutraal	  
terrein.	  Dat	  pakte	  goed	  uit.	  Dama	  snuffelde	  wat	  rond,	  
ze	  keek	  ons	  een	  paar	  keer	  aan,	  en	  het	  was	  goed.	  Ze	  
begon	  te	  rennen	  en	  over	  hekjes	  te	  springen.	  Ik	  voelde	  
dat	  het	  goed	  zat.”

Joyce	  en	  haar	  gezin	  zijn	  dankbaar	  dat	  Dama	  er	  is.	  Ze	  is	  
al	  niet	  meer	  weg	  te	  denken.	  Joyce	  heeL	  ook	  een	  
mooiste	  moment:

“Wij	  hebben	  zo’n	  voordeur	  in	  2	  delen,	  waarvan	  je	  de	  
bovenste	  helL	  apart	  kunt	  opendoen.	  Daar	  sta	  ik	  
regelma=g	  met	  Kiko,	  die	  rechtopstaand	  al=jd	  
nieuwsgierig	  rondkijkt.	  Opeens	  kwam	  Dama	  er	  voor	  

Joyce van Hoorn-Wijman 
en haar man adopteerden 
Dama

het	  eerst	  naast	  staan.	  Zo	  keken	  ze	  samen	  op	  hun	  
gemak	  naar	  buiten.	  Toen	  dacht	  ik:	  ‘Je	  hebt	  het	  hier	  
écht	  naar	  je	  zin.	  Je	  kunt	  lekker	  hond	  zijn.	  Hier	  komt	  
het	  goed	  met	  je.”

Natuurlijk	  is	  Dama	  nog	  wel	  schrikkerig.	  Als	  er	  een	  
stoel	  verschuiL	  of	  een	  boek	  valt.	  Gezien	  haar	  
verleden	  is	  dat	  niet	  gek.	  Maar	  het	  gaat	  steeds	  beter,	  
ze	  heeL	  steeds	  meer	  vertrouwen.	  Joyce	  maakt	  zich	  in	  
ieder	  geval	  geen	  zorgen:

“Ze	  hoort	  bij	  ons.	  Net	  als	  Kiko.	  Ze	  vragen	  samen	  veel	  
aandacht	  van	  mij.	  Hoe	  gezellig	  dat	  ook	  is:	  soms	  is	  hun	  
nieuwsgierigheid	  weleens	  vermoeiend.	  Ze	  steken	  hun	  
neus	  ook	  óveral	  in:	  de	  was,	  de	  vaatwasser,	  de	  
boodschappentas…	  Dan	  denk	  ik:	  goed,	  ga	  nu	  maar	  
weer	  éven	  weg.	  Maar	  veel	  vaker	  moet	  ik	  lachen	  om	  
hen	  samen,	  en	  geniet	  ik	  van	  ze.”

Joyce	  heeL	  tot	  slot	  nog	  een	  boodschap	  voor	  Gino:

“We	  hebben	  ontzeWend	  veel	  waardering	  voor	  wat	  je	  
allemaal	  doet	  voor	  de	  honden.	  Dankzij	  jouw	  goede	  
zorgen	  hebben	  wij	  nu	  2	  prach=ge	  honden.	  Bedankt!”
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Geadopteerde dieren in 2014

Mailo

Pien

Jade
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Saartje

Rio II

Mazzel
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Mica

Leo

Lucas
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Lily

Dama

Kyra
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Milo

Wij wensen alle dieren en baasjes fijne 
kerstdagen en een heel gelukkig en 

diervriendelijk 2014


